
Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.

Je hebt het ontzettend moedig gedaan.

Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden?

Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Na een lang leven, met geluk en verdriet,

mag je nu voor altijd rusten.

In liefde moeten we afscheid nemen van

Margaretha Vercamert
weduwe van de heer Georges Vanneste † 1989

 
Geboren te Rollegem-Kapelle op 27 september 1925

en overleden in het Woonzorgcentrum De Zonnewende op 1 mei 2021

Margaretha kan begroet worden in het “Rouwcentrum Sabbe“, 
Tieltstraat 76 te Meulebeke, van maandag tot woensdag van 16u30 tot 19 uur.

 
Rouwadres: Margaretha Vercamert p/a Rouwcentrum Sabbe 

Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring
in de aula De Aster te Meulebeke, gevolgd door de bijzetting 
van de urne in de urnenkelder op de begraafplaats te Pittem.

Dit melden u met droefheid:

† Noë en Christiane Van Compernolle - Vanneste

kinderen en kleinkinderen

Daniël Vanneste

Patrick en Nancy Vanneste - De Witte

kinderen en kleinkinderen

Johny en Christine Vanneste - De Sutter

                                    haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Vercamert - Rigole en Vanneste - Bossut

De familie heeft een speciale dank voor:

     de directie, het personeel en vrijwilligers van het 
     Woonzorgcentrum De Zonnewende met in het bijzonder Oosterhuis 2
     haar huisdoktersBegrafenisonderneming Andy Sabbe, Tieltstraat 51 8760  Meulebeke  -   0472/51 72 79 

www.rouwcentrumsabbe.be     andy@rouwcentrumsabbe.be 
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Margaretha Vercamert

° 27 september 1925      † 1 mei 2021

Ik laat je los
keer op keer

telkens weer 
een beetje meer

jaar na jaar
een pas opzij

steeds verderaf
eeuwig dichtbij
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