
In liefde nemen wij afscheid van

de heer

Cyriel Devolder
 Echtgenoot van mevrouw Lucia Vanhove † 2017

Geboren te Meulebeke op 7 april 1925
 en thuis op woensdagnamiddag 29 juni 2022.

Ridder in de Orde van de Grote Beer
Eresecretaris Gezinsbond Meulebeke

Lid van KVG Meulebeke

overleden 

Samenkomst in de kerk vanaf 10u15 - De offerande geldt als rouwgroet. 

Een stil moment bij Cyriel kan in het Rouwcentrum Sabbe 
Tieltstraat 76 in Meulebeke, elke weekdag van 16u30 tot 19 uur.

Zaterdag van 14 tot 15 uur. Zon- en feestdagen gesloten.

Dit melden u met droefheid:

Roy en Anne-Mie Bijhouwer - Devolder

Joan en Viviane Devolder - Van Steirteghem
      Simon Devolder en Céleste Vincent
      Piet Cools en Sigrid Devolder, August, Jules

Guido en Katrien Devolder - Demey
      Thomas Devolder en Ellen Vaernewyck, Tiebe, Jarre

       

Peter en Marie-Anne De Winne - Devolder
      Ruben De Winne en Arline Martens, Boas, Hannah, Kobe
      Felix Braeckman en Jasmien De Winne, Robin, Aster
      Benjamin De Winne

† Veerle Devolder
      Aysa Declerck
      Blixa Declerck en Ida de Schepper
      Ciel Declerck 
                                                                                                                                zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families Devolder - Vanluchene en Vanhove - Missiaen

De familie heeft een speciale dank voor:

     zijn huisartsen Koen, Grietje en Guy

Willem Devolder en Stephanie Monsere, ♥

     zijn thuisverpleegkundige Danielle Gilles

Begrafenisonderneming Andy Sabbe, Tieltstraat 51 - 76  8760 Meulebeke  -   0472/51 72 79
www.rouwcentrumsabbe.be          andy@rouwcentrumsabbe.be 

Rouwadres: Cyriel Devolder p/a Rouwcentrum Sabbe
Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Amandus te Meulebeke (Centrum)

op VRIJDAG 8 JULI 2022 om 10u30, gevolgd door de bijzetting van de urne 
in de familiegrafkelder op het kerkhof te Meulebeke.

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je. 

Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

- Toon Hermans -
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